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1. Những nạn nhân từ các vụ buôn người thường khó tìm 

lại sự tin tưởng vào các mối quan hệ trong cuộc sống 

của họ. Xin Chúa ban cho những người giúp đỡ - sự dịu 

dàng, kiên nhẫn và tình yêu thương khi họ nỗ lực xây 

dựng niềm tin và sự tin tưởng với những người đã bị tổn 

thương này. (Thi thiên 56:3) 

2. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con cầu xin Cha ở bên 

những cô gái ở Zanzibar, là những người bị buộc phải 

cải đạo sang đạo Hồi để có việc làm. Xin giúp họ đứng 

vững trong đức tin.  (Cô-lô-se 1:23) 

3. Tình trạng nghèo đói thường xuyên xảy ra ở Burundi khi 

giá cả tăng cao. Nhiều gia đình thậm chí không đủ tiền 

để có một bữa ăn mỗi ngày nên phải đi xin ăn trên đường 

phố. Lạy Chúa, xin cung ứng cho các nhu cầu của họ. 

(Thi thiên 23:1) 

4. Trong cơn hạn hán, xin Chúa giúp chính quyền và cộng 

đồng địa phương ở Zimbabwe có được nguồn nước 

sạch cho bệnh viện, trường học, viện dưỡng lão và nhà 

tù. (Xuất Ê-díp-tô-ký 17:8) 

5. Cha ơi, xin cung cấp cho các cô gái ở các thành phố 

Eswatini đang hành nghề mại dâm một công việc tốt hơn. 

Xin Cha dẫn dắt họ đến một cuộc sống tốt đẹp hơn với 

sự hướng dẫn của Ngài. (Thi thiên 18:6) 

6. Lạy Chúa, chúng con cầu xin sự tin tưởng và sự giao tiếp 

trong hòa bình sẽ phát triển giữa những người ở Somalia 

theo Chúa Giêxu và những người không theo Chúa, hầu cho 

giữa hai bên không có sự xung đột. (Hê-bơ-rơ 12:14) 

7. Lạy Chúa, xin chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới tính ở 

Nam Phi. Xin Chúa cho các Hội thánh chủ động cung 

cấp sự giảng dạy và hướng dẫn thực tế hầu cho những 

tấm lòng sẽ được thay đổi. (Thi thiên 121:7-8) 

8. Lạy Cha, cảm ơn Cha vì những chị em phụ nữ sẽ đặt 

đức tin nơi Chúa Giê-su Christ và ngày càng phát triển 

trong mối quan hệ của họ với Chúa thông qua mục vụ 

Phụ nữ Hy vọng TWR ở Ethiopia.  (Rô-ma 10:17) 

9. Lạy Chúa, xin thổi sức sống vào và khôi phục hôn nhân 

ở Botswana, nơi tỷ lệ ly hôn rất cao. Xin Ngài mang lại 

sự chữa lành cho những người đã phải trải qua sự đổ 

vỡ hôn nhân trong quá khứ. (Thi thiên 30:2) 

10. Lạy Chúa, xin cung ứng máy may cho những phụ nữ tị 

nạn ở Tanzania để họ có thể học các kỹ năng giúp cho 

kế mưu sinh. (Châm ngôn 22:29) 

11. Ngay cả ở những vùng nghèo khó của Burundi, đàn ông vẫn 

thường tiêu những đồng tiền ít ỏi của mình vào các mối quan 

hệ ngoại tình, gây tổn hại cho gia đình họ. Xin thay đổi tấm 

lòng của những người này, Chúa ơi! (Hê-bơ-rơ 13:4) 

12. Lạy Chúa, xin dấy lên những nhà lãnh đạo kính sợ Chúa 

ở Zimbabwe, những người sẽ tránh xa tham nhũng và 

trung tín làm việc để đạt được kết quả kinh tế xã hội và 

tinh thần tốt hơn. (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:21)  

13. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những nền văn 

hóa ngăn cản phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong 

Hội Thánh ở Eswatini sẽ được thay đổi. (Châm ngôn 4:7) 

14. Lạy Cha, xin mang lại sự an ninh và bảo vệ cho người 

dân Somalia. Nguyện xin Cha bảo vệ người dân thường 

khỏi các cuộc xung đột vũ trang xung quanh họ và mang 

lại hòa bình cho quốc gia này. (Thi thiên 91:1-2) 

15. Lạy Chúa, chúng con ca ngợi Chúa vì có nhiều tình nguyện 

viên cho Phụ nữ Hy vọng TWR ở Nam Phi, đặc biệt là những 

người dịch lịch cầu nguyện. Xin mang đến cho họ một điều 

phối viên quốc gia đang rất cần kíp. (Phi-líp 1:3) 

Cầu nguyện cho Phụ nữ ở Đông và Nam Phi 2 

Somalia nằm ở cực đông của lục địa châu Phi, được gọi là 'Sừng 

châu Phi'. Đất nước này vẫn tiếp tục phải vật lộn với nạn đói và 

nội chiến. Nhiều cô gái ở Somalia phải cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ 

khi mới 7 hoặc 8 tuổi, một tập tục nhằm đảm bảo địa vị xã hội, sự 

trong trắng và khả năng kết hôn của họ. Điều này được duy trì bởi 

niềm tin sai lầm rằng phụ nữ không cắt bao quy đầu là người lăng 

nhăng và ô uế. Xin cầu nguyện để hủ tục có hại này sẽ hoàn toàn 

chấm dứt. 

카카오톡 채널에서 ‘소망의 여인들’ 채널을 추가하시면 

매주 월요일에 한국어 기도카드를 받으실 수 있습니다. 



 

16. Lạy Chúa, xin ban sự hướng dẫn và chu cấp cho những 

sinh viên tốt nghiệp Đại học ở Ethiopia - những người 

không tìm được việc làm. Xin ban sự khôn ngoan và sự 

bảo vệ cho những người rời bỏ đất nước để tìm việc làm.  

(Châm ngôn 16:3) 

17. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa bảo vệ các cô gái ở 

Botswana khỏi sự phụ thuộc vào rượu và ma túy. Xin giải 

cứu những thiếu nữ này và giúp đỡ gia đình của các em 

trong sự nuôi dạy các em. (Ma-thi-ơ 6:13) 

18. Lạy Chúa, xin Ngài gia tăng số lượng đài phát thanh phát 

sóng chương trình Phụ nữ Hy vọng ở Tanzania để nhiều 

phụ nữ có thể tìm thấy niềm hy vọng và sự chữa lành trong 

Chúa Giêxu. (Rô-ma 15:13) 

19. Cha ôi, chúng con cầu nguyện cho cuộc bầu cử hòa bình 

vào năm 2025 ở Burundi vì tình trạng bất ổn ảnh hưởng 

đến phụ nữ và trẻ em ở tỷ lệ lớn hơn. (Đa-ni-ên 2:21) 

20. Trong bối cảnh nghèo đói và thất nghiệp ở Zimbabwe, xin 

Chúa cho những lao động chính trong các gia đình tránh xa 

những hủ tục, nghề mại dâm và việc buôn bán các chất bất 

hợp pháp để kiếm sống. (Thi thiên 54:4) 

21. Lạy Chúa, xin mang lại sự thay đổi văn hóa ở Somalia để 

việc cắt xén bộ phận sinh dục nữ sẽ chấm dứt.  Nhiều phụ 

nữ đang phải hứng chịu hủ tục này. (Thi thiên 5:11) 

22. Lạy Cha, xin ban mưa dồi dào đến những vùng bị hạn hán 

ở Nam Phi để giảm bớt tình trạng nghèo đói và mất an ninh 

về lương thực cho phụ nữ ở đó. (Xa-cha-ri 10:1) 

23. Lạy Chúa, chúng con ca ngợi Chúa vì cách Chúa đã 

mang lại sự chữa lành và chu cấp cho các gia đình của 

những người cầu thay cùng chương trình Phụ nữ Hy 

vọng, đài phát thanh Tin Lành Xuyên Thế giới của chúng 

con ở Ethiopia. (Thi thiên 103:1-5) 

24. Cha ơi, chúng con cầu xin sự bảo vệ và an ủi cho những 

phụ nữ ở Tanzania đang phải đối mặt với việc lạm dụng 

tình dục để có được việc làm. (Thi thiên 91:14) 

25. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho phụ nữ ở Burundi sẽ 

được đào tạo các kỹ năng kiếm sống để họ có thể bắt đầu 

từ việc buôn bán nhỏ (Châm ngôn 3:13) 

26. Lạy Cha, xin chu cấp cho những người dân vô tội đang 

thiếu lương thực ở vùng chiến sự ở Ethiopia. (Thi thiên 

40:17) 

27. Mặc dù có quyền tự do tôn giáo ở Somalia, nhưng lại có 

nhiều hạn chế ngăn cản các Cơ đốc nhân chia sẻ đức tin 

nơi Chúa Giêxu. Lạy Chúa, xin cho sứ điệp cứu rỗi của 

Ngài được lan truyền. (Công vụ 4:29-31) 

28. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người phụ 

nữ ở Nam Phi đang mất niềm tin vào cuộc sống và đang 

bị trầm cảm. Xin cho họ biết đặt hy vọng nơi Chúa Giêxu. 

(Thi thiên 34:17) 

29. Lạy Chúa, xin kêu gọi các tình nguyện viên và thành 

lập các nhóm cầu nguyện mới cho mục vụ Phụ nữ Hy 

vọng, đài phát thanh Tin Lành Xuyên Thế giới, ở Quần 

đảo Pemba và Zanzibar cũng như đất liền Tanzania. 

(Ma-thi-ơ 9:37-38) 

30. Lạy Cha, xin bảo vệ những người phụ nữ đã lập gia đình bị 

ngược đãi trong các cộng đồng Burundi. Trong mâu thuẫn 

hôn nhân, dù người chồng là nguyên nhân thì lỗi vẫn luôn 

thuộc về người phụ nữ. (Thi Thiên 43:1) 

31. Lạy Chúa, xin giải cứu những người trẻ ở Zimbabwe khỏi 

nạn lạm dụng chất gây nghiện, trộm cắp, tình dục vô luân 

và khủng hoảng bản sắc.  Cầu xin Chúa cho họ biết đến 

Ngài và được tự do thật trong Ngài. (Cô-lô-se 1:13) 

 

 

PRAY FOR VIETNAM ------------------------- 

1. Xin Chúa ban phước trên các Hội Thánh ở Việt nam và khắp 

nơi. Xin Chúa ban cho những người nữ có tấm lòng mạnh mẽ 

trong việc thờ phượng, cầu nguyện, học lời Chúa và đức tin 

ngày càng tăng trưởng.  

2. Xin Chúa ban cho tất cả con cái Chúa đều được Chúa thăm 

viếng và kinh nghiệm Chúa. Xin Chúa ban cho các con cái 

Chúa đầy ân tứ để phục vụ Chúa, phục vụ Hội thánh và phục 

vụ tha nhân.  

3. Xin Chúa cho những người nữ yêu thương và hiệp một. Đặc 

biệt tổ chức nhóm nhỏ để gây dựng phát triển nhóm nhỏ. Qua 

đó Hội thánh được tăng trưởng. 
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