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1. Lạy Chúa, xin cho các tín hữu mới ở Al-ba-ni được môn đồ 

hoá tại các Hội thánh địa phương của họ để họ có thể tăng 

trưởng trong mối liên hệ với Chúa. (Ma-thi-ơ 28:19) 

2. Lạy Chúa, xin cho các nữ lãnh đạo Cơ đốc giáo ở Benin đang 

bị bách hại vì đức tin của họ sẽ luôn nương cậy vào Chúa và 

đầy lòng can đảm bảo vệ đức tin của mình. (2 Ti-mô-thê 3:12) 

3. Lạy Cha, xin đánh đổ tinh thần tôn giáo và đồn luỹ của chủ 

nghĩa luật pháp ở Botswana vốn cản trở các Cơ đốc nhân kinh 

nghiệm sự thân mật yêu thương với Cha trên trời. (2 Cô-rinh-tô 

10:4-5) 

4. Cha ơi, chúng con cầu xin cho các nữ tín hữu người Brazil 

khao khát biết đến Chúa và Lời Chúa, mong muốn bắt chước 

cuộc đời và những lời dạy của Chúa Giê-xu, đồng thời làm 

chứng về sự cứu rỗi của Ngài cho người khác (2 Tim. 3:15-17) 

5. Phụ nữ dân tộc Hồi ở Trung Quốc nhìn chung có địa vị thấp 

trong cộng đồng của họ. Lạy Chúa, xin cho Phúc Âm sẽ thấm 

nhuần và biến đổi cuộc đời họ. (Ga-la-ti 3:28) 

6. Khi các gia đình con cái Chúa ở Congo phải đối mặt với các 

vấn đề sức khỏe tâm thần đang gia tăng, lạy Chúa, xin cho họ 

trông cậy vào Chúa và sẵn sàng đón nhận những lời khuyên 

mang lại sự chữa lành và hỗ trợ. (Rô-ma 12:2) 

7. Xin Chúa cho các nữ tín hữu ở Đan Mạch nhận được sự 

khôn ngoan từ Chúa để phân biệt lời rao giảng thật và giả để 

đức tin của họ được vững mạnh. (Ma-thi-ơ 7:15-16) 

8. Xin cho những phụ nữ dấn thân vào mục vụ và lãnh đạo Cơ 

đốc giáo ở Cộng hòa Dominica hoàn toàn lệ thuộc vào quyền 

năng và ân sủng của Chúa. (2 Cô-rinh-tô 12:9) 

9. Xin cho phụ nữ ở Eswatini khám phá những ân tứ và tài năng 

thuộc linh của họ và sử dụng chúng để phục vụ Ngài, để lại ảnh 

hưởng trên gia đình, Hội thánh, cộng đồng, chính trị và đất 

nước của họ. (Châm ngôn 31:26)  

10. Lạy Chúa, xin nâng đỡ và ban hy vọng cho những bà mẹ 

trẻ người Ethiopia bị chồng bỏ rơi và đang một mình nuôi con 

vì bị lỗ rò hậu môn. (Ê-sai 40:31) 

11. Nhiều thiếu nữ ở Phần Lan quan tâm đến tâm linh nhưng 

lại tìm kiếm nó từ những nguồn khác không phải là Cơ đốc giáo. 

Lạy Chúa, xin ban cho các nhà lãnh đạo của chúng con cơ hội 

và sự khôn ngoan để hướng dẫn những người thiếu nữ này 

đến với Chúa và tin nhận Ngài. (Ma-thi-ơ 5:16) 

12. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những phụ nữ 

nhập cư ở Đức sẽ nghe về Chúa Giê-xu và nhận được sự 

khích lệ từ các Hội thánh ở Đức để được tăng trưởng tâm 

linh. (Rô-ma 10:17) 

13. Xin Cha nâng đỡ các tín hữu tại Indonesia đã trải qua nạn 

khủng bố từ những kẻ cực đoan có liên quan đến tôn giáo thống 

trị. Lạy Cha, xin giúp những tín hữu này luôn kiên định trong 

đức tin của mình. (1 Cô-rinh-tô 15:58) 

14. Qua sự hiệp thông mật thiết với Đức Chúa Cha, xin cho các 

nữ tín hữu Nhật Bản sản sinh bông trái thuộc linh, trưởng thành 

trong đức tin và trong sự hiểu biết về Chúa Giê-xu, và trở nên 

giống như Ngài. (Ê-phê-sô 4:11-16) 

15. Cầu xin Chúa cho các nữ mục sư ở Hàn Quốc luôn dành 

thời gian hàng ngày cho Chúa, là ưu tiên hàng đầu và trở thành 

tấm gương trong cuộc sống và tính cách của họ để lãnh đạo 

người khác. (Ê-phê-sô 6:10) 

Cầu nguyện cho sự phát triển tâm linh của phụ nữ trên toàn 

thế giới 

Phụ nữ Hy vọng của Bồ Đào Nha thuộc đài Phát thanh Tin Lành 

Xuyên Thế Giới, bắt đầu vào năm 2007 và đã phát triển thành một 

nhóm gồm 8 người, phân phối chương trình Phụ nữ Hy vọng thông 

qua sáu đài phát thanh FM và nhiều nền tảng phát thanh khác nhau. 

Họ cũng tổ chức các buổi cầu nguyện trực tuyến và tích cực sử 

dụng mạng xã hội để tiếp cận phụ nữ. Bồ Đào Nha có truyền thống 

Công giáo mạnh mẽ nhưng đang dần trở nên thế tục hóa hơn, vì 

vậy họ đang cố gắng sử dụng mọi công cụ có sẵn để truyền bá 

thông điệp về tình yêu và niềm hy vọng của Chúa Giê-xu Christ. 

카카오톡 채널에서 ‘소망의 여인들’ 채널을 추가하시면 

매주 월요일에 한국어 기도카드를 받으실 수 있습니다. 



 

16. Lạy Chúa, xin ban ơn cho các phụ nữ Cơ đốc người Mông 

Cổ trong việc sử dụng Lời Chúa để dạy dỗ con cái họ trưởng 

thành về mặt thuộc linh và chuẩn bị chúng trở thành những môn 

đồ trung kiên của Chúa Giê-xu. (Phục truyền 11:19) 

17. Các tín hữu ở Myanmar thường xuyên gặp phải sự bách 

hại do tình trạng bất ổn dân sự đang diễn ra. Lạy Chúa, xin hãy 

bảo vệ họ, cung cấp nơi trú ẩn an toàn và củng cố họ bằng sự 

hiện diện của Ngài. (Thi thiên 91:1-2)  

18. Mặc dù sống ở thế giới phương Tây, nơi mọi người được 

tự do đi nhà thờ, nhưng nhiều phụ nữ ở Hà Lan vẫn phải vật 

lộn để dành thời gian thờ phượng Chúa. Xin cầu nguyện cho 

họ biết tận hiến cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu. (Giô-ên 2:13) 

19. Lạy Chúa, xin giúp phụ nữ Cơ đốc người Na Uy chuyên tâm 

dành thời gian đến với Lời Chúa hàng ngày, để Lời Ngài hướng 

dẫn và biến đổi cuộc đời họ. Xin Lời Ngài định hình thái độ và 

hành động của họ. (Thi thiên 119:105) 

20. Lạy Chúa, xin ban ơn cho các nhà lãnh đạo giáo hội ở 

Papua New Guinea trong việc thúc đẩy sự đoàn kết và hòa giải 

khi họ tạo điều kiện cho cuộc đối thoại và hòa bình giữa các 

nhóm và cộng đồng xung đột. (Ê-phê-sô 4:3) 

21. Cha ơi, chúng con cầu nguyện cho phụ nữ Cơ đốc ở Bồ 

Đào Nha sẽ khao khát tìm kiếm Ngài. Cầu xin Cha thu hút họ 

đến với Lời Ngài và mối liên hệ mật thiết với Ngài. (Thi thiên 

19:7-11) 

22. Lạy Cha, xin nâng đỡ phụ nữ Cơ đốc ở Rumani biết thứ tự 

ưu tiên cho cuộc sống của họ để họ có thể sống theo ý muốn 

của Cha và có ảnh hưởng tin kính đến gia đình, Hội Thánh và 

cộng đồng của họ. (1 Phi 3:1-6) 

23. Cầu nguyện cho các Hội thánh xung quanh đô thị ở Nam 

Phi sẽ tiếp cận được những người sống xung quanh họ, đặc 

biệt là những bà mẹ đơn thân, mang đến cho họ niềm hy vọng 

nơi Chúa Giê-xu. (Phi-líp 2:4) 

24. Lạy Chúa, xin cảnh tỉnh các Cơ-đốc nhân ở Tây Ban Nha 

để họ nhìn thấy những cơ hội mà Chúa đang mang lại trong 

việc tiếp xúc và trò chuyện với những người xung quanh họ về 

các vấn đề thuộc linh. (Ê-phê-sô 2:10)  

25. Xin Chúa ban sức mạnh cho phụ nữ ở các đảo Tanzania để 

đứng vững và không bị lung lay đức tin khi họ phải đối mặt với 

sự đe dọa phải chuyển sang tôn giáo khác để kiếm việc làm. 

(Ga-la-ti 5:1) 

26. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho sự phát triển khả 

năng lãnh đạo và giáo dục thần học cho các lãnh đạo Hội thánh 

ở Timor-Leste. Xin ban cho họ kiến thức và nguồn lực để giải 

quyết hiệu quả những thách thức hiện đại. (2 Ti-mô-thê 2:2) 

27. Ở Uruguay, các gia đình bán ma túy để kiếm sống dẫn đến 

việc thanh niên chết vì tranh chấp ma túy. Xin quyền năng Ngài 

tiêu diệt thành trì ma túy, và mở mắt họ nhìn thấy con đường 

tốt đẹp hơn Ngài dành cho họ. (Ê-phê-sô 6:13-18)  

28. Lạy Chúa, xin ban cho các tín hữu người dân tộc thiểu số ở 

Việt Nam đức tin và lòng can đảm vững vàng để đứng vững 

trước các mối đe dọa và cưỡng bức, can đảm chống lại áp lực 

từ bỏ đức tin để quay về với các tín ngưỡng truyền thống. (Ê-

sai 41:10) 

 

 

PRAY FOR VIETNAM ---------------------- 

1. Nhân dịp năm mới Cầu Xin Chúa ban phước trên dân tộc Việt 

Nam luôn bình an, phát triển và phồn thịnh đi theo đường lối kính 

sợ Chúa, Xin Chúa ban phước trên tất cả Hội thánh Việt nam và 

Hải ngoại được đầy ơn của Chúa phát triển mạnh mẽ để mở rộng 

vương quốc của Đức Chúa Trời.  

2. Cầu xin Chúa sử dụng Hội thánh ở Việt nam cũng như Hải ngoại 

một cách lớn lao và mạnh mẽ. Xin Chúa cho Các Hội thánh có khải 

tượng truyền giáo. Huấn luyện những người nam những người nữ 

hiểu biết kinh thánh và trở thành những người làm chứng về phúc 

âm. Xin Chúa cảm động những người chưa biết về Chúa nghe và 

đón nhận phúc âm. 
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